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Wat je gelooft, dat ben je!
door Arie van der Stoep

Geloof verbindt je met degene in wié je gelooft. Het verbindt je ook met datgene wát je gelooft.

Adam geloofde in God, totdat hij de woorden van de satan geloofde. Die woorden zijn

duisternis. En als je ze gelooft, dan komt die duisternis over je. Die wordt je de baas.

Adams leven wérd duisternis! De dood ging over hem regeren. Hij stierf weg van God. (1) Want licht en

duisternis gaan niet samen. (2) Die twee stoten elkaar af, ze botsen. Wat je gelooft, dat ben je!

Van nature verkeren wij ver van God in duisternis, bijvoorbeeld in de duisternis van onze

onwetendheid. (3) Maar ook in de duisternis van de dood. (4) Er is maar één middel om die duisternis

teniet te doen: door de weg terug te gaan. Dat is: door onze ogen op God te slaan en te zeggen: ‘Ik

geloof in wat Jezus namens U heeft gedaan: al mijn duisternis op zich nemen en daarmee de schuld

van mijn ongeloof van mij afnemen. Ik geloof dat door Jezus de duisternis geen recht meer op mij

heeft en dat de macht van de satan over mij werd verbroken door Hem.’

Barrières

Op dat moment is die barrière van ongeloof - dat is: van geloof in de woorden van de satan - weg en

wordt de relatie met God hersteld. Jezus is de weg terug naar God. (5) Dit geldt niet alleen voor wie

Jezus nog niet kent.

Elke christen kan te maken hebben met barrières van ongeloof, dus van gedachten die van de satan

afkomstig zijn. Wie ondervindt dat niet? En ze leiden ons af van onze overgave aan God. Ze staan in de

weg, zodat God niet zijn volle kracht en liefde in ons leven kan laten zien. Met dat soort gedachten

moeten we breken.

Omgekeerd brengt geloof in Gods goedheid, liefde en genade nieuw leven in ons. Wie gelooft, zal

leven! (6) Wat je gelooft, dat ben je!

Terug bij de oorsprong

Geloof brengt behoud. Dat is: geloof brengt je terug bij de oorsprong van je bestaan, bij God. Het

brengt je thuis! Het brengt herstel en doet je het doel van je leven bereiken. En aan het einde ligt Gods

bestemming voor je op je te wachten. (7)

Lees ook: ‘Komt de christen voor Gods troon?’ - Klik hier...

Uit de Bijbel.

(1) Genesis 3:8.

Toen zij het geluid van de HEER God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de

mens en zijn vrouw zich voor de HEER God tussen het geboomte in de hof.

(2) 2 Korintiërs 6:14b-15a.

Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en

Belial (een naam voor de satan - AvdS), ...?



(3) Efeziërs 4:18.

(... heidenen...), verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God, om de onwetendheid, die

in hen heerst, om de verharding van hun hart.

(4) Efeziërs 4:18.

Ook jullie, hoewel jullie dood waren door jullie uw overtredingen en zonden, waarin jullie vroeger

gewandeld hebt overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van

de lucht (= de satan - AvdS), ...

(5) Johannes 14:6.

Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader (= God - AvdS)

dan door Mij.

(6) Johannes 11:25a.

Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ...

(7) 1 Petrus 1:8-9.

Hem hebben jullie lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem geloven jullie, zonder Hem thans te zien, en

jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het

geloof bereiken, dat is de zaligheid van de zielen.
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